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Hoe kom je aan inspiratie?  
En hoe maak je van creativiteit een dagelijkse gewoonte?  

 

Hoe het begon…  
 

Een tijd geleden zat ik met mijn handen in het haar. Ik had het zo druk met de ‘dagelijkse 

dingen die gedaan moesten worden’, dat ik weinig tijd overhield om te schilderen en te 

creëren. Ik nam me toen voor om in ieder geval elke dag íets te doen.  

Ik begon met elke dag een stempel te maken. Dat kostte me niet veel tijd en ik hield dit een 

maand vol. Ik plaatste de resultaten op mijn Facebookpagina en kreeg reacties. Van het een 

kwam het ander… Ik begon het stempel maken aan anderen te leren en een stempelworkshop 

werd geboren. 

 

Na de stempels besloot ik door te gaan met mijn dagelijkse creaties. Ik zocht een manier 

waarop ik met verschillende creatieve uitingen kon experimenteren, zonder dat het veel 

atelierruimte in beslag zou nemen. Compact, gemakkelijk en tijdbesparend.  

Ik vond een perfecte methode. Een schetsboek! Ik begon elke dag een bladzijde in een boekje 

creatief te vullen. De ene dag werd het een stempel, de andere dag een tekening van wat ik die 

dag had meegemaakt. Ik plakte er teksten in die me aanspraken en vond uit dat ik ook op 

papier kon schilderen. Ik maakte collages, doodles en borduurde er zelfs in. 

Hoe meer bladzijden ik volmaakte, hoe meer de creativiteit en inspiratie begon te stromen. 

Mijn schetsboek werd mijn draagbare atelier en galerie! En inmiddels heb ik meerdere boekjes 

gecreëerd. 

The secret of getting ahead is getting started. 
Agatha Christie 

http://www.gertrudesteenbeek.nl/
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Draagbaar atelier 

Wat heb je nodig om dagelijks je creativiteit op gang te helpen? Niet veel! Begin met wat je al 
hebt. 
 
Zelf heb ik een etui van Ikea met daarin alles wat ik nodig heb om te kunnen tekenen, 
schilderen, plakken en creëren. Kijk zelf eens naar wat je allemaal in huis hebt. Verzamel het en 
doe het in een handige doos of grote etui, die je een vaste plek in je kast geeft.  
 

 
 

Hoe compacter, hoe beter, want dan heb je je attributen altijd bij de hand en kun je er overal 
mee uit de voeten. 
 

In mijn etui zit:  
 

 mijn schetsboek 

 balpennen en fineliners 

 potloden en stiften 

 waterverf 

 plakstift 

 schaar 

 gum 

 puntenslijper met reservoir 

 kwasten en een oud doekje 
 
Om te creëren heb je nu alleen nog een plek en wat tijd nodig. Geen excuus meer! Alles ligt 
klaar, maak ruimte aan de keukentafel en begin!  
 

Een titel is het halve boek.  
Louis Couperus 

http://www.gertrudesteenbeek.nl/
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10 ideeën voor inspiratie 

Oké. Je zit en wilt beginnen. De witte bladzijden staren je aan. ´Wat als ik een fout maak…´ 

Relax. Bedenk: dit wordt mijn speeltijd. Het geeft niet wat er uit komt, ik ben aan het spelen, 

alles mag. De leukste dingen ontstaan door de dingen die fout gaan! Of, met de woorden van 

John Cleese: ´any dribble may bring the solution´.  

Hieronder geef ik je 10 opstarters. De meeste kun je in (minder dan) een half uur doen. Voor 

een aantal geldt dat je er iets meer tijd voor uit moet trekken. 

Idee 1 

Loop naar de brievenbus en check je post. Teken iets op het papier wat je normaal weggooit. 

De envelop van de belasting, het reclameblaadje, de folder met aanbiedingen van de 

pizzakoerier… Verander de plaatjes, maak er je eigen ding van. Plak het eindresultaat in je 

schetsboek! 

 

Start where you are. 
Use what you have. 

Do what you can. 
Arthur Ashe 

http://www.gertrudesteenbeek.nl/
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Idee 2 

Ga eens langs bij de VVV in je eigen stad. Kijk, of ze een stadswandeling aanbieden. Of loop 

gewoon eens doelloos, als een toerist, langs de bekende plekken in je woonplaats. Neem een 

fototoestel mee en fotografeer details die je eerder niet opvielen.  

 

 

 

Bedenk wat er mooi is aan jouw stad, wat je door wilt geven aan iemand die de stad nog niet 

kent. Waar word je blij van? Het laat je met andere ogen kijken. Met vernieuwde blik. Maak er 

een tekening van. In je schetsboek! 

 

Kunst is inspiratie goed uitgedrukt.  
Felix Timmermans 

http://www.gertrudesteenbeek.nl/
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Idee 3 

Raap iets van straat op. Maak een tekening van dit zwerfvuil of deze ´zwerfie´. Het mes snijdt 

aan twee kanten: je verricht een goede daad én je hebt weer iets gecreëerd. Je kunt zelfs 

meedoen aan een 30-dagen challenge, door een foto van je zwerfie op twitter (#zwerfie) te 

posten. Kijk daarvoor op deze site: www.kleanworldwide.nl, de Klean #zwerfie Challenge. 

Als je zwerfie een plat voorwerp is, kun je het in je boekje plakken, naast je tekening. Bij 

onderstaand prachtig stukje zwerfvuil lukte dat niet… 

 

 

 

Op de site staat deze inspirerende zin: ´als 25% van de Nederlanders zweert om dagelijks één 

stuk zwerfvuil op te rapen dan hebben we een nieuw probleem… er ligt te weinig!´ 

 

 

Everyone you will ever meet  
knows something you don’t. 

Bill Nye 
 

 

http://www.gertrudesteenbeek.nl/
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Idee 4 

Dagelijks iets doen. Het heeft mij verder geholpen. Ik zag mijn eigen ontwikkeling. Ik ging 

ontdekken wat écht bij me past en wat minder bij me past. Ik zag dat mijn werk niet alleen 

mijzelf, maar ook anderen inspireerde. Dick Bruna maakt elke dag eerst een klein tekeningetje 

voor zijn vrouw, voor hij iets anders gaat doen. Waarom jij niet? Zoek het dichtbij.  

 

 

Leg je dag vast aan de hand van de kassabon, je treinkaartje of folder van het restaurant waar 

je gegeten hebt. Een prachtige herinnering aan een mooie dag. Je zult zien dat de dag nu in je 

geheugen gegrift staat! 

Bij het doorbladeren van mijn schetsboeken kan ik moeiteloos terughalen waar ik blij van werd. 

Door het vastleggen van gebeurtenissen in mijn leven, werden de herinneringen levendiger en 

nog kostbaarder.   

 

Ars longa, vita brevis. 
 Hippocrates 
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Idee 5 

Ik hou van koffie! En heel veel goede ideeën beginnen met koffie. Of het is de koffie zélf die 

inspireert! Teken eens je kopje koffie of thee, of laat je er op een andere manier door 

inspireren.  

 
 

 

 

Koffieverslaving: dat je het koffieapparaat  
enthousiaster begroet dan je collega’s.  

Loesje 
 

http://www.gertrudesteenbeek.nl/
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Idee 6 

Zit je vast?  

Soms ben je gewoon moe. Dan heb je écht geen inspiratie. Alles lijkt saai en suf en niet de 

moeite waard. Of soms weet je niet hóe je iets moet vastleggen. Bedenk dan dat slapen helpt. 

Een dutje kan wonderen doen! Je brein lost het creatieve probleem voor je op. Leg je 

schetsboek en je etui op je nachtkastje en laat je verrassen door je hoofd. En leg je briljante 

idee bij het wakker worden meteen vast in je boekje!  

 

En heb je dan nóg steeds geen idee? Teken dan je slaapkamer. Of je hoofdkussen. Of je pyama. 

Of je knuffel. Of… 

Slaap lekker!  

 

Let’s begin by taking a smallish nap or two. 
Winnie the Pooh 

 

http://www.gertrudesteenbeek.nl/
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Idee 7 

Doe als je helemaal geen tijd hebt, een heel klein creatief dingetje. Begin ergens op een 

bladzijde met een doodle. Doodlen kun je zelfs tijdens het televisiekijken. Of op de WC, tijdens 

het koken, het wachten op de trein… 

 

Het hoeft niet af. Een volgende dag als je weer maar een paar minuten tijd hebt, maak je er 

weer een figuurtje bij. Net zolang tot de bladzijde vol is. Hopla, weer een creatie in je boekje! 

Schilderen, tekenen, een collage maken, aquarelleren, schrijven, doodlen… In een schetsboek, 

of ´Artjournal´, kun je het allemaal laten gebeuren. Dit is een hele goeie plek om te spelen. En 

veel tijd hoeft het je niet te kosten. En… al doende leer je problemen oplossen en ontwikkel je 

je meer en meer als kunstenaar! 

 

 

Niets is zo bijzonder als het gewone. 
Toon Hermans 

 

http://www.gertrudesteenbeek.nl/
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Idee 8 

De online wereld kan tegelijkertijd je grote creatieve vriend zijn en je artistieke vijand. Zo maak 

je er je vriend van:  

Bedenk een onderwerp waar je meer over wilt weten. Bijvoorbeeld ‘hoe teken ik handen’, of 

‘verschillende manieren om een collage te maken’. 

Pak nu een kookwekker en zet deze op 15 minuten. Een handige online tool hiervoor is: 

www.e.ggtimer.com. Gebruik Google of kijk op Pinterest en STOP als de wekker afgaat. Het 

gevaar van online is dat je je verliest in alle visuele heerlijkheden die voorbij komen, zonder zelf 

in actie te komen.  

 

Zet je wekker hierna opnieuw op 15 minuten en ga aan de slag met het onderwerp of de 

techniek van je keuze. Is je creatie niet af na 15 minuten? Morgen is er weer een dag!  

En is het af? Zet dan eens een foto van het gemaakte online, bijvoorbeeld op Facebook of 

Pinterest. Geef je creativiteit door! Gooi je werk de wereld in. Denk niet: ik moet eerst beter 

worden. Je wordt beter als je van de bank af komt en tijd steekt in je creativiteit. Jij maakt de 

wereld mooier met je kunst. En gelukkiger. En vrolijker… 

 

Creativity is contagious. Pass it on. 
Einstein 

 

http://www.gertrudesteenbeek.nl/
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Idee 9 

Knip woorden uit een tijdschrift. Alles wat je aanspreekt. Alles waar je op dit moment mee 

bezig bent. Plak de woorden in je schetsboek.  

 

 

 

Als je na een tijdje weer door een vol boekje bladert, zie je wat je bezig heeft gehouden. Zijn er 

woorden die nog steeds resoneren? Krijg je er nieuwe ideeën door?  

If you are willing to do something that might 
not work, you’re closer to being an artist.  

Seth Godin 

http://www.gertrudesteenbeek.nl/
http://www.fb.me/oartsforme


 
 

© Gertrude J. Steenbeek – www.gertrudesteenbeek.nl – www.fb.me/oartsforme 

 

Idee 10 

Eten! Dat doen we elke dag. Teken iets wat je gekocht hebt in de winkel of op de markt. Ik hou 

erg van kersen. Van de smaak, de geur, de kleur: zo zwartrood. Ze schreeuwen om getekend of 

geschilderd te worden! Ik vind het leuk om ze op verschillende manieren en met verschillende 

materialen vast te leggen. Bijvoorbeeld met balpen en met waterverf. 

 

Tot slot 

Het maken van een dagboek verrijkte mij de afgelopen tijd op meer manieren dan ik voor 

mogelijk hield. Elk vol boekje gaf een groot gevoel van voldoening. Mijn draagbare atelier werd 

mijn draagbare galerie!  

Al bladerend breng ik mezelf bovendien weer op nieuwe ideeën. En ik hoop dat ook jij zin krijgt 

om aan de slag te gaan!  

 

Als iets in U zelf zegt “gij zijt geen schilder” – 
SCHILDER DAN JUIST kerel, en die stem 

bedaart ook, maar slechts daardoor. 
Vincent van Gogh 

http://www.gertrudesteenbeek.nl/
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Over mij 

Hoi, ik ben Gertrude Steenbeek 

 

 

 

Ik schilder, teken, stempel, blog, film en experimenteer. Als geen ander weet ik wat het met je 

doet als je je creatieve verlangens negeert en verwaarloost. Ik help jou graag om creatief te 

experimenteren met zelfvertrouwen en gemak. Ik geef een inspirerende en gezellige 

stempelworkshop én een vrolijke schildercursus. Kijk op mijn website: 

www.gertrudesteenbeek.nl. 

Doe een workshop en ontmoet gelijkgestemden. Creativiteit moet er uit! Het moet gedeeld, het 

wil vermeerderen. 

Ik zie ernaar uit je te ontmoeten!  

 

Kunst: er met de pet naar gooien  
en raak gooien!  

Wim T. Schippers 
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Op zoek naar nóg meer inspiratie? 

Kijk op mijn website: www.gertrudesteenbeek.nl 

Stempelworkshop:  www.gertrudesteenbeek.nl/stempelworkshop 

Cursus schilderen in collagetechniek:  www.gertrudesteenbeek.nl/cursus-collage-schilderij 

 

Blog: www.gertrudesteenbeek.nl/blog 

LinkedIn: www.linkedin.com/gertrudesteenbeek 

Facebook: www.fb.me/OArtsForMe 

Twitter: www.twitter.com/GJSteenbeek 

Youtube: Gertrude Steenbeek movies 

Pinterest: www.pinterest.com/inspiratieboard 

 

 

Koester je creativiteit! 
Gertrude Steenbeek 
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